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Thema – Geest en leven
Voorganger – ds. Lennart van Berkel (De Lier)
Organist/pianist – 
Liturgische kleur – Groen
Ouderling van dienst – Ron van Dijk
Lector – Adriaan van der Meer
Beamer – 
Streamer – 

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

(gemeente gaat staan)

Intochtslied – NLB 217:  1 t/m 3
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Vervolg intochtslied – NLB 217: 4 en 5
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

(gemeente gaat zitten)

Aansteken van de kaarsen

VOORBEREIDING
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Gebed om Gods ontferming

Glorialied – NLB 686
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied – Licht (MSNK)
https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI

Lezing uit het NT – Johannes 6: 60-71 (NBV)
60Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan
daarnaar  luisteren?’  61Jezus  wist  wel  dat  zijn  leerlingen  protesteerden  en  zei
tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden
zien opstijgen naar waar hij eerst was?  63De Geest maakt levend, het lichaam
dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. 64Maar sommigen van jullie
geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie
hem zou uitleveren. 65‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij
mij  kan  komen als  het  hem door  de  Vader  gegeven is.’  66Toen trokken veel
leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.
67Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68Simon Petrus
gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die
eeuwig leven geven,  69en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’
70Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een
duivel.’ 71Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een
van de twaalf, zou hem uitleveren.
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Lied – NLB 800: 3 t/m 5
Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht.

Nog blijft, door stralend licht omschenen,
de heilige beminde ons bij.
Zijn bitter lijden doet ons wenen,
zijn hoge liefde maakt ons vrij.
Al wie met ons zijn hand wil grijpen
is welkom, vriend en bloedverwant.
Zijn hartenbloed doet allen rijpen
tot vrucht van ’t hemels vaderland.

Overdenking

Meditatieve stilte

Lied – NLB 726: 2, 5 en 6
Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
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schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Pastorale mededelingen

Dankgebed
Voorbeden (telkens afgesloten met ‘zo bidden wij’)

Stil gebed 
Gezamenlijk Onzevader

Inzameling van de gaven

Slotlied – NLB 885
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Wegzending en Zegen
Afgesloten met een gezongen 
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